
Zondag Laetare – 15 maart 2026 

Voorganger: ds. Jacobine Gelderloos 
Lector: Joke Gerds 
Ouderling/diaken:  
Organist: Frank van der Meulen 
m.m.v. cantorij o.l.v. Mattijs de Vreugd 

VOORBEREIDING 

Welkom 

Gemeente gaat staan 

Intochtspsalm: 122a Laten wij gaan naar het huis van de Heer 

Meditatieve stilte 

Bemoediging en drempelgebed 
Gemeente gaat zitten 

Kyrie (Mattijs de Vreugd) 

DIENST VAN HET WOORD 

Groet 
v. De Levende zal bij jullie zijn 
a.  moge zijn Geest in ons midden zijn. 

Gebed van de zondag 

Verhaal Samuel vindt de nieuwe koning (Karel Eykman) 

Kinderlied LB 171 David werd gekozen boven alles uit 

Evangelielezing Johannes 9: 1-11 

Zingen Psalm van de zondag: LB 23c Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij 
in wisselzang, vers 3 cantorij  

Bij de schilderijen van Katrien Riedstra en Corrie Hagenouw: 

Laetare: Verheug je 
Licht geeft moed. 
Warmte voelt veilig. 
Een kleine vlam doet 
ons bestaan goed. 

Licht maakt blij: 
openheid, ruimte 
en diep ademhalen, 



fier en vrij. 

Licht is begin. 
De nacht is geweken. 
Hoop voor morgen, 
vertrouwen en zin. 

Licht is God. 
Hij roept het licht nader, 
Hij blaast ons wakker. 
Zo keert Hij ons lot. 

Bron: Joke Verweerd in Opluisteren. Verhalen, gedichten en gebeden voor christelijke 
feesten 

Zingen LB 925 Wek mijn zachtheid weer  
(3x, eerste keer gezongen door cantorij) 

Overweging 

Muzikaal intermezzo 
Locus iste - Anton Bruckner (1824-1896) 
Deze plaats is door God gemaakt  
tot een sacrament van onschatbare waarde, onberispelijk.  
Deze plaats is door God gemaakt. 

Zingen LB 647 Voor mensen die naamloos 
in wisselzang, vers 3 cantorij  

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN 
Dank- en voorbeden 
Acclamatie I – Wanneer ik roep tot U, verhoor mij 

Stil gebed 

Onze Vader 

Mededelingen 

kinderen komen terug 

Collecte (of nog na de dienst?) 

Slotlied: LB 600 Licht, ontloken aan het donker 

Zegen  
Gezongen Amen


